Het is moeilijk te aanvaarden,

dat jij er niet meer bent.

Altijd stond je klaar

VOO 0MS en voor een ander.

Altijd hartelijk en warm,

je hebt ons een mooi voorbeeld gegeven.
Je was een bijzondere vrouw

en een geweldige moeder.

Met zeer grote bewondering voor haar kracht en moed hebben wij, in
haar vertrouwde omgeving en na voorzien te zijn van het Heilig
Sacrament der zieken, afscheid genomen van mijn lieve en zorgzame
vrouw, onze moeder en oma

Elizabeth Maria de Jong - Moons
- Bets -

* Waddinxveen, 19 januari 1936 t Reeuwijk, 6 maart 2012
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Ma is thuis, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 8 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot
21.00 uur.

De Avondwake ter nagedachtenis aan Ma zal worden gehouden op
vrijdag 9 maart om 19.30 uur in de Parochiekerk van de H.H. Petrus en
Paulus aan de Dorpsweg te Reeuwijk-Dorp, waarna er gelegenheid is tot
afscheid nemen in de kerk en condoleren in de Pastorie.

De Uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 10 maart om 11.00
uur in voornoemde kerk, waarna wij haar begeleiden naar haar laatste
rustplaats op de Parochiebegraafplaats.

Na de plechtigheid bent u welkom in de zaal van Gasterij Vergeer (naast
de kerk).



